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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 217 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Je kan verschillende soorten licht veroveren 

“Niet alle plaatsen op aarde dragen hetzelfde  licht. Er zijn plaatsen die een 

bijzonder licht hebben, net zoals er mensen zijn met een bijzonder licht.  

Ook jij zal op jouw manier een bijzonder licht kunnen dragen. Je moet erom 

kunnen bidden en erin kunnen staan, want zo word je een lichtpunt, op jouw 

eigen manier. Zo kan  je het  zien. Het  is niet mogelijk om alle  licht  in  je  te 

dragen, maar  je  kan wel  verschillende  soorten  licht  veroveren  in  je  leven, 

verschillende soorten bewustzijn. Zodat je weet: ‘ik kan vooruit, ik kan leren 

en  ik  kan de dingen  zien op een objectieve,  correcte manier.’ Want  ieder 

licht draagt de mogelijkheid in zich om de dingen objectief te zien.  

Denk niet dat  licht  je  in verwarring brengt. Het  is niet omdat  je meer gaat 

zien dat  je ook meer  in verwarring  zal komen. Nee,  je moet daar  rustig  in 

worden.  Dat  heeft  een  grote  betekenis want  vanuit  die  rust  zal  je meer 

kunnen zien.”   

 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan” 

(uit hoofdstuk 17: ‘In het licht staan’) © Mayil.com 
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